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Terra, özel dokulu ahşap yüzeyi ile özlenen doğayı mutfağınıza taşıyor. 
Her gün doğaya dokunmanın huzurunu sunan tasarım, sıcak kestane tonları ve mat kulplarıyla mekanda davetkar bir atmosfer yaratıyor. 
Terra'nın fonksiyonel detayları ve sıcak atmosferi, mutfağı hem yemek yapmak hem birlikte keyifli vakit geçirmek için yaratılmış bir yaşam alanına dönüştürüyor. 
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ALMANYA'NIN İLK VE TEK EL YAPIMI MUTFAK MARKASI 


ZEYKO ŞİMDİ TÜRKİYE'DE... 


Etiler'de açıldık... 


KO küchen 


Alman mutfak ustası ZEYKO, el yapımı tasarımları ile mutfaklara ayrıcalık katıyor. 
Kalite üstünlüğünü her modelinde gözler önüne seren marka, mutfakları evin en özel bölümü haline getiriyor. 
ZEYKO ile mutfaklar, 

yaşayan alanlara dönüşüyor. 


ZEYKO, mutfak kavramını değiştirmek üzere şimdi Türkiye'de... 


TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ: 
KONSEPT ART MUTFAK MOBİLYA İNŞAAT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 


z Nispetiye Cd. No:25/2 Etiler -İSTANBUL 
www.zeykoturkiye.com.tr Tel: (0212) 264 57 19 
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Teni komşularınız; rüzgar sesi, toprak, 


gökyüzü ve yapraklar 


Gökyüzünün ne kadar mavi ve yeşilin ne kadar derin olabileceğini görmeniz için ber sabah yeni bir masala uyanın istedik. Uçsuz bucaksız bir koru manzarasına bakarken; yeşil bir ormanda yüzercesine, serin bir 

yağmurun ıslattığı çimin kokusunu, güneşli bir rüzgarın salladığı yaprakların sesini duyun istedik. 


Gülnar Koru Evleri, İstanbul'un havası en temiz bölgesi Zekeriyaköy'de bir korunun kıyısında yer alan ve "LEED For Homes" sertifikasına aday bir projedir. 'Residential Real Estate kategorisinde Türkiye'den “Luxury Lifestyle Awards" ödülüne aday gösterilen Gülnar Evleri projesini hayata geçiren Deneyim İnşaat tarafından bir devam projesi niteliğinde gerçekleştirilmektedir. 
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İNTERAKTİF DERGİ İLE FARKLI BİR DENEYİM! 


HEMEN KEŞFETMEK İÇİN 
OR KODUNU OKUTUN! 


OR Kodu sadece iPad uygulamamız içindir. 
Tüm akıllı telefonlar ve 
Android için Turkcell © 
Dergilik veya Dijimecmua ( yi 


uygulamalarını Dİ indirebilirsiniz. 
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İnşaat sektörünün duraklama dönemi yaz mevsimi başladı. 
Firmalar ise avantajlı kampanyalarla satışları canlandırma uğraşında. 


Durgun yaz sezonu, alıcı ıçın bir fırsat mı? 


emmuz ayının ilk günlerinde gündem, Avrupa Birli- 


ği'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini askıya alması oldu. Bu gelişmenin satışları etkileyip etkilemeyeceği tartışılırken, genel kanı Avrupa vatandaşlarına satışın pastadaki payının hâli hazırda düşük 


olması sebebiyle düşüş yaşanmayacağı yönünde. Bu yılın ilk & ayında yabancıya satışta en yüksek oran Irak, Mayıs ayında ise 


Suudi Arabistan vatandaşlarının oldu. Körfez v 


rap ülkeleri vatandaşlarının listede başı çekmesi sebebiyle özellikle Körfez krizinde ülkemizin duruşu, satışları direkt etkileyeceğe benziyor. Suudi Arabistan ve Katar ülkelerinin vatandaşları ülkemiz- de ciddi gayrimenkul yatırımı yapıyor. Dolayısıyla bizi bekleyen dönemde bu krizin ilerleyişinin, yabancıya konut satış verilerine 


direkt etkisini gözlemleyebileceğiz. 


Haziran ayının son haftasında TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayına ilişkin konut satış istatistikleri, 2017 yılının Mayıs ayında satışların, 2016 yılının aynı ayıyla benzer bir seyir izlediğini 
gösteriyor. Bu Mayıs ayında yüzde 1,5 oranında yükselişle 116 
bin 558 konut el değiştirmiş. 52 bin 976 konut ise ilk kez, yani sıfır olarak yeni sahipleriyle buluşmuş. Yaz boyunca da benzer 


bir tablonun, yani geçtiğimiz yılla paralel satış oranlarının yakalanması bekleniyor. Yaz sonunda hareketliliğin başlayacağı öngörülürken inşaat firmaları durgun sezona özel kampanyalarına start verdi bile. Satışların daha yavaş ilerlediği bu aylarda, özellikle kişiye özel ödeme planlarıyla alıcı, avantajlı koşullarla ev sahibi olabilir. 


Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne uzanan yeni bağlantı yolunun hizmete girmesiyle bölgedeki arsalar değerine değer kattı. Açılışta konuşan Başbakan Binali Yıldırım, son günlerde özellikle zarar ettiği iddialarıyla gündeme gelen köprü için demiryolu müjdesi verdi. Köprüye eklenecek hızlı trenin bir ucu İzmit, diğer ucu ise Halkalı'daki, Edirne hızlı trenine bağlanacak. 


Bu ayın bir diğer gelişmesi ise rayiç bedel yerine standart fiyat uygulamasına geçilmesi oldu. Hükümet, konut satışında karşı - laşılan abartılı fiyatların önüne geçmek için 200 kişilik bir ekip kurarak özellikle internet üzerinden, satışlardaki fiyatlandırma 


sistemlerini denetlemeye başladı. Bu uygulamayla arsa ve konut değerleri sisteme girilecek ve uluslararası kriterlere göre yeniden belirlenecek. 


Gelecek ay görüşmek dileğiyle. 


Gözen İnaryile 
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GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Gizem İncegül eh©ekareyayin.com 


YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
Selen Çeliker 


EDİTÖR 
Zeynep Hamlacıbaşı zeynep©ekareyayin.com 


YAZI İŞLERİ 
Yağmur Özdemir infoWdekareyayin.com 


REKLAM GRUP DİREKTÖRÜ 
Elif Cin elifcindekareyayin.com 


REKLAM KOORDİNATÖRÜ 
Elif Haşıllıoğlu elifhekareyayin.com 


REKLAM MÜDÜRÜ 
Derya Özkan deryaozkanG©&ekareyayin.com 


MARKA MÜDÜRÜ 
Aslı Ünsal asliunsalGekareyayin.com 


KREATİF DİREKTÖR 
Fatih Dumlu fatihdmluekreyayin.com 


GÖRSEL YÖNETMEN 
Fatih Mutlu fatihekareyayin.com 


FOTOĞRAF EDİTÖRÜ 
Haydar Erçin 


KATKIDA BULUNANLAR 

Volkan Doğar, Salih Mülayim, Emel Murtezaoğlu, Berk Göral, Eray Kıray, Murat Emre 


İRTİBAT ADRESİ 

Abide-i Hürriyet Caddesi 
Arpasuyu Sok. Birlik Ap. 

No: 22/10 Bomonti — İstanbul 
Tel: *90 (212) 224 46 ök4 


Gi facebook.com/exclusivehomestr 


instagram.com/exclusivehomestr 


GENEL DAĞITIM 
Dergi Pazarlama A.Ş. (DPP) 


YAYIN TÜRÜ 
Yerel, süreli 


BASKI - CİLT 

VERİTAS BASIM MERKEZİ 
Tuzla Kimya San. OSB 
Melek Aras Bulvarı 
Analitik Cd. No: 46 

Tel 444 1303 
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KONFOR VE 
TASARRUF BIR ARADA 


Somfy sıcaklık sensörleri ile ortam ısısı arttığında perde ve panjurlarınız otomatik olarak kapanarak konfor ve enerji tasarrufu sağlıyor. 


YALITIM ZAMANI! 


Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Baştanoğlu, yaz mevsiminin çatı ve binalarda yalıtım uygulaması için en ideal dönem olduğunu belirtti. 


SAGLAM DUVARLAR 
IÇIN 

Saint-Gobain Rigips Türkiye, yeni metal profili olan Rigiprofil ULTRA I ile sektöre yön vermeye devam ediyor. Ürün, daha sert, daha sağlam ve daha yüksek duvarların yapımına daha ekonomik ve pratik çözümler sunuyor. 

—— 
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Karagöz 500 yaşında! 


Emaar Sguare Mall, Ramazan'ı Karagöz ve Hacivat'ın Anadolu'ya gelişinin 


500. yılına özel bir sergiyle karşıladı. 


K sa bir süre önce Çamlıca'da açılan Emaar Sguare Mall, köklü bir kukla ge- 


leneğini temsil eden Türk gölge oyununun İstanbul'a gelişinin 500. yılını özel bir sergiyle kutladı. Unesco Kültür Mirası Taşıyıcısı ve Karagöz Sanatçısı Cengiz Özek'in küratörlüğünde düzenlenen “Karagöz Sanatımız” başlıklı sergi, 26 Mayıs-26 Haziran tarihleri 


arasında Emaar Sguare Mall alışveriş merkezi çalışma saatleri içerisinde ücretsiz olarak izlenebilecek. 

Osmanlı dönemi İstanbul'unun kozmopoit yaşam yapısını gözler önüne seren sergi içerisinde, Cengiz Özek'in otantik yapım tekniğiyle deve derisinden yarattığı 30 Ka- 


agöz figürü yer alıyor. 


Kılıçoğlu güvencesiyle, 


yeni nesil çatılar 


Kılıçoğlu'nun yeni ürünü Megaron Ultra, çatı sektörüne eşsiz bir 


yorum getiriyor. 


K lider marka Kılıçoğlu, yeni nesil çatı teknolojileriyle o sektörde farkını ortaya koyuyor. Bu yıl 9O'ıncı yaşı - 


nı kutlayan Kılıçoğlu'nun çatı teknolojileri 


markası Megaron Çatı Teknolojileri ürün grubunda yer alan Megaron Ultra'nın ilk tanıtımı bu yılki Yapı Fuarı'nda yapıldı. 


Megaron Ultra, özel dizaynı sayesinde 


geleneksel kil kiremidin üstün özellikle - 


rini modern mimarinin yorumuyla birlikte 


çatılara taşımayı hedefliyor. Kil Kiremi- 


din sağlamlık, uzun ömür, renk dayanımı, yüzey düzgünlüğü gibi üstün özelliklerini ise minimal bir tarzda sunuyor. Kılıçoğ- 


u'nun uzun süren AR-GE çalışmalarının ardından üretimine başlanan Ultra Seisi alışılmışın dışında modern ve sade görünümü ile mimarların ilgisini çekiyor. 
Zengin renk seçenekleri sunan Megaron 


Ultra'nın teknik özellikleri ise şöyle: Ürünün uzunluğu 48,6 cm, genişliği 296 cm, ağırlığı 4,6 kg. 


DENİZE AÇILAN KAPI 


Çeşme'de beş eşsiz destinasyon... Kapıları denize açılan, lüks yaşamlar... 
Elbette İzmir'in en beğenilen yaşam markası Folkart'tan. 
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Lüks projenin yüzde 351 satıldı 


> ” mi — m... — Miniz 


Türkiye'de markalı konutlara yatırım yapan konut alıcısı yönünü ABD'ye çevirdi. Cazip fiyatlar konut yatırımcısını Miami'ye yöneltti. 


merika'da evi olmasını isteyen, aynı zamanda da dolar bazlı kira geliri amaçlayan konut yatırımcıları Miami'de konut satan emlak ofislerinin kapısını çalıyor. Miami'ye 30 dakika mesafede olan, 290 lüks konutun bulunduğu Conrad—Ihe Ocean Resort&Residenc 
Türkler satın aldı. Anadolu'nun her köşe- 


projesinin yüzde 25'ini 


sinden ve İstanbul'dan günde 10-12 kişinin aradığı ya da bizzat ofislere gelerek bilgi aldığı Miami konut projeleri şimdi Türkiye'nin konutta bir numaralı yatırım aracı haline 


Sur Çelik Kapı'dan yepyeni ürün: 
Mirror 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geliyor. Türkiye'de Miami ile ilgili konut projeleri satan ayrıca kendi yaptığı siteleri de 


olan Projebeyaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uzun, “Türk insanı artık bir evim olsun felsefesinin çok ötesine geçti. Küresel çapta yatırım fırsatlarını görüp değerlendirebiliyor. 
Bu nedenle Amerika'daki uygun fiyatlı ve 


yüksek getirili konut projeleri çok ilgi çeki- 


yor. Conrad—Ihe Ocean Resort&Residence gibi ultra lüks projeler için ofislerimize günde 10-12 müşteri geliyor, bu nedenle satış kadromuzun sayısını yüzde yüz arttırdık” dedi. 


Mavinin tüm derinliğinin yaşam alanlarındaki yansıması olan Mirror, 
Sur Çelik Kapı ile evinize konuk oluyor. 


ur Çelik Kapı Mirror ile renkle- 
S” insan üzerindeki etkisinin farkındalığıyla, mavinin en güzel tonunu yaşam alanlarına taşıyor. 
Mavinin huzur ve dinginliğini evlere yansıtan Mirror, estetik duruşunun yanı sıra son derece emniyetli teknolojisiyle de hayranlık uyandırıyor. 
Görsel tasarımı kolay kullanım ve üst düzey güvenlik sistemiyle buluşturan Miror, tasarımdaki saten detaylara sahip kollarıyla da yaşam alanlarını huzurla buluşturuyor. 
14'lü kilit sistemine sahip olmasının 


yanı sıra MDF kasa üzerine polivi - nil kaplama ile dizayn edilen Mirror, şık, kaliteli ve sıradanlıktan uzak 


tasarımıyla büyük beğeni topluyor. 


İLK OTURUM 
DAP YAPI'NIN 


Emlak Konut GYO tarafından Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul Riva'daki 1,1 milyon metrekarelik arsası için gerçekleştirilen ihalenin ilk 
oturumunda en yüksek teklif, 1 
milyar TL ile DAP Holding'den geldi. 
YKB Ziya Yılmaz: “İlk oturumu kazandık, ikinci oturumu da kazanmak istiyoruz.” dedi. 


KİŞİYE ÖZEL 
ÖDEME PLANI 


İnsay Yapı olarak ev sahibi olmak isteyenlerle bir araya gelerek kişiye özel ödeme planı uyguladıklarını söyleyen İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, “İsterseniz ödeme planını siz belirleyin.” dedi. 


ÖNCE GÜVEN! 


Cathay Group Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
Yılmaz, “Gayrimenkulde gerçek sonuçları alabilmek için asgari 3 yılı göze almak 
gerekir ama ideali 5 
yıllık bir yatırımdır. 
Kuşkusuz bu alışveriş güvenilir ve teknik bilgisine itimat ettiğiniz 

bir kurumdan olmalıdır.” dedi. / ” 


ehmet Yılmaz 
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LEED PLATİN ADAYI 


Göztepe E-5 üstünde yer alan; 


tasarımı ve ileri teknolojik ofis e a a ga Er — donanımı ile fark yaratan Business 


sayet yeli sre | Tek Seferde 22.8 milyon TL'lik büyük satış 


Platin'e aday oldu. 

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Nurol GYO), Güneşli'deki Nurol Park projesinden tek seferde 6.5 milyon dolarlık (22.8 milyon TL) toplu ofis satışı yaptığını KAP'a bildirdi. 


abancı yatırımcının, Nurol Park J Ofis o Genel Müdürü Samim Hatipoğlu, “Hükume-Bloğunda, 14 adet bağımsız bölümden tin, yurt dışı yerleşik bireysel yatırımcılara 


oluşan 2 katın tamamını satın almasıyla o yönelik sağladığı vergi avantajı sektör için ilgili işlemler, 2 Haziran 2017 Cuma günü önemli bir destek. Yurt dışı yerleşik tüzel kigerçekleşti. Satışın Türkiye ekonomisine  şiliklere de benzer vergi avantajlarının sağ- 


ÖNCELİKLİ TERCİHİ 


MOD Gayrimenkul'ün, aile yaşamına uygun olarak geniş ölçeklerde tasarladığı MOD Bahçelievler projesi; 


ve Nurol markasına yabancı yatırımcının lanması çok daha fazla yatırımı Türkiye'ye güvenini gösterdiğini belirten Nurol GYO çekecektir." diye konuştu. 


yatay yerleşim planı, 5 bin metrekare 


Yeni jenerasyon kapılar: 
Prısmatic style 


Vezirköprü Orman Ürünleri Peli Parke'den sonra kapı da üretmeye başladı. 
Peli DK Dekoratif Kapılar adıyla sektöre sunulan kapılar iç mekanda bütünlük duygusu oluşturmayı vadediyor. 


peyzaj alanı, balkonlu yaşamı ve merkezi lokasyonu ile öne çıkıyor. 


008 yılından bu yana Parke sektöründe var olan Peli Parke, üretim gamına kapıları da ekleyerek kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Parkelerin en önemli tamamlayıcısı olarak görülen kapılar da artık aynı tasarım ve kalite anlayışıyla hayat bulacak. Peli-DK, yarattığı üç ayrı stil kapıyla, tüketicinin 


KİŞİYE ÖZEL PARKELER 


Yenilikçi ürünleriyle dikkat çeken ve Thermowood teknolojisinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan Novawood, farklı renk ve dokudaki ahşap kombinasyonlarının 


birleştirilmesiyle oluşan marküteri parkeleri kişiye özel tasarlıyor. 
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yaşam tarzına uygun modellerin yanı sıra, mobilya trendleriyle birleşen tasarımları hayata geçirdi. Bu kapıların tasarımında öncelik parke ve kapı yüzeyini bütünleştirmeye verilmiş. Mekanlarda kullanılan süpürgelikleri de kapıların pervazları ile aynı model yapmak, Peli-DK'nın sektöre kazandırdığı yeni bir tasarım anlayışı olarak öne çıkıyor. 


ARMONY 


Tau - Composition | 


> Tİ 


; İlections. 
0 (216) 478 00 00 COLLECTIONS 


GÜNDEM | KISA KISA 


Kaliteyle donatıyor, güvenle ınşa ediyorlar 


Her projesinin merkezine 'insanların 


mutluluğunu! koyan ve bu misyonla yola çıkan Royal Group, projeleriyle ayrıcalıklı ve yüksek standartlı bir yaşamın kapılarını açıyor. 


H” projesiyle şehrin silüetinde özel bir yer edinen ve maviyle yeşilin her tonu- 


nu eşsiz bir armoniyle sunan Royal Group, projelerini titizlikle hazırlanan zemin etüdleri sonrasında, sağlam zeminde sağlam yapı anlayışıyla hayata geçiriyor. Sky Blue İstanbul, Royal Marin Business Center ve Royal Garden Kartal projeleri her yönüyle İstanbul'a değer katıyor. Marmara'nın incisi Prens 


Adaları'nın tam karşısında yer alan Sky Blue 


Bu yaz duvarlar kırmızının tonlarına bürünecek 


DYO Boya'nın yeni renk kartelası “Renk Yağmuru'nun bu yaza damga vuracak renkleri 'Kırmızı ve Magenta' seçildi. 


YO'nun doğanın tüm tonlarını yansıtan D. renkli skalasından 'Renk Damlasi adıyla sekiz gruba ayrılan kartelada bu yazın favori rengi 'kırmızı-magenta” oldu. 
Enerjinin ve tazeliğin sembolü olan Kırmızı- Magenta, yazın neşesini duvarlara taşı - 


yacak. 24 farklı tonu içeren 'kırmızı-magenta renk damlası! yaşam alanlarına hayat enerjisi verirken duvarlara da adeta çiçek- 


erin taze kokusunu taşıyacak. 
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İstanbul, ayrıcalıklı bir yaşamın merkezi haline geliyor. İstanbul'un en yeşil rezidansı olma iddiasıyla yola çıkan Royal Garden ise, yüksek standartlara sahip özel bir dünya sunuyor. Royal Group tarafından son yıllar- 


da modern kule rezidanslar ve ofis projeleri ile hızla değişen, Kartal lokasyonunda inşa 


edilen Business Center da, alışılmışın dışın- 


da konsept ve mimari çizgileri ile bembeyaz lüks bir yatı andırıyor. 


Aşkın, dinamizmin, enerjinin rengi olan kırmızı özellikle daha yoğun zamanın geçtiği mekanlarda, çalışma odalarında uygulandığında hem yaratıcılığı ve enerjiyi ortaya çıkarıyor; hem de aile bireylerine canlılık katiyor. Her tonunda doğanın tüm çiçeklerini barındıran Magenta ise ferah ve güler yüzlü bir mekan hazırlarken, aynı zamanda da buram buram güneyden gelen taze bir yaz havası estiriyor. 


EĞİTİM VERİLDİ 
Yalıtım sektörünün önde gelen şirketlerinden ODE, Usta Seminerleri'nin ilkini Eskişehir'de gerçekleştirdi. Su yalıtımı 
konusunda uzmanlaşmış 20 

ustayı bir araya getiren seminer kapsamında, su yalıtımı ürünlerinin özellikleri ve kullanım detayları ile 


ilgili uygulamalı bir eğitim verildi. 


2. ETAP SATIŞLARI 
BAŞLADI 


Türkiye'nin ilk dikey orman projesi Greenox Residence'ın Büyükdere Cephesi etabı için düğmeye basıldı. 
Fiyatlar 399 bin TLden başlıyor. 
Aylık taksitlerin 2 bin 500 TLden başladığı Greenox Residence, Levent'in içinde yemyeşil bir yaşam sunuyor. 


70 MİLYON TULİK 
YATIRIM 


Başyazıcı Grubu tarafından inşa edilen 'Başyapıt Dragos' 70 milyon TL yatırımla hayata geçiyor. Butik bir proje olarak tasarlanan ve yüksek standartlarda bir yaşam vadeden “Başyapıt Dragos", Maltepe'de yükseliyor. 


ei 


CARMENTA 


COLLECTONS 


İNSAAT | HABERLER 


o ÖDÜLLÜPROJEYEÖZEL, | 
ÜSTÜN İKLİMLENDİRME SİSTEMİ 


Ankara'da iş hayatının cazibe merkezi Maidan Tower'da iklimlendirme, Dunham-Bush su soğutmalı gruplar ve Decsa Soğutma Kuleleri'ne 


emanet edildi. 


ondra'da gerçekleşen Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde En İyi Ofis Projesi ödülünü kazanan Maidan Tower, ısıt- 


ma ve soğutma sistemleri için, Dunham-Bush marka su soğutmalı konderserli VED vidalı kompresörlü cihazlar ile Decsa marka kapalı tip aksiyel fanlı soğutma kulelerini tercih etti. Proje, Türkiye'nin ilk seri bağlı chiller uygulamalarından birine sahip oldu. 


Yüksek enerji tasarrufu sağlanıyor 


Ankara'nın ana arterleriyle çevrelenmiş 


olan ve Eskişehir Yolu, Bilkent kavşağında 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yer alan Maidan Tower'a kurulan sistemdeki soğutma gruplarının seri bağlanmasıyla giriş-çıkış suyu arası sıcaklık farkı yükseltilerek pompa debileri düşürülüyor ve pompanın hem yatırım hem de işletme maliyetleri düşüyor. Bu sayede sistemin harcadığı enerjiyle yüksek oranda enerji tasarrufu elde ediliyor. Decsa Kapalı Tip Soğutma Kulesi modellerinde işletme anında yüksek enerji tasarrufu sağlayabilen kuru soğutma teknolojisi bulunuyor. Sistemin getirdiği olumlu tasarruf Maidan Tower'ı beyaz yakalılar için öncelikli tercih konumuna getiriyor. 


,1# e Tape” 7 ği o Kalite sürekli öğrenir. 
Tuğlalarımızı, 66 yıllık bilgi birikimi ve deneyimle üretiyor, 


sürekli kendini geliştiren yapımızla ürün ve hizmet kalitemizi en üst düzeyde tutuyoruz. 


Z£ KİLSAN 


TUĞLA-ASMOLEN 


0212 206 5 206 e www.kilsan.com | www.kilsanblog.com 
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HAZİNELER 
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Huzurlu yaşam ıçın 


yeni rota belli 


Şehrin karmaşasından kaçıp güneydeki bir kasabaya yerleşmek, ancak konforundan da taviz vermemek isteyenlerin hayallerini, İstanbul'dan bile çıkmadan gerçeğe dönüştüren bir proje var: Sinpaş Köyceğiz. 


inpaş Yapı'nın, Anadolu yakasının 


yüksek kazançlı yatırım bölgesi San- 


yanlar, çınar ağaçları, köy kahvesi, göleti, köy meydanı, mis kokulu meyve bahçeleri 


caktepe'de hayata geçirdiği Köyceğiz 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projesi, şehrin koşturmacasından ve yoğu trafiğinden kaçanların büyük ilgisini görüyor. 


ile kendi evlerinde güneye inmeden orada yaşamanın tadını çıkartıyorlar. Peyzajı 2 bin 


500 metrekarelik göletin etrafında geliştiri- 


Hızla gelişen bir bölgede yükselen projenin yeşil dokusu yatırımcıların tercih sebepleri - 


nin başında geliyor. Hayatın başladığı Köy- 


ceğiz'de sakinler yeşilin tadını doyasıya çı- 


artıp İstanbul'da doğal yaşama adım atıyor. 


Tüm evlerin göl ve peyzaj manzarasına hâim olması, az katlı mimarisi, 6 ile 20 metre- 


are arasında değişen geniş terasları, büyük 


balkonları gibi detaylar Köyceğiz projesine ayrı bir değer katıyor. Köyceğiz'de yaşalen projede, patikalarda, yeşilin içinde saklanan yürüyüş parkuru boyunca yer yer nar 


ve portakal-mandalina ağaçları, zambak 


bahçeleri arasında dinlenme terasları, su kenarı locaları, hamaklar, salıncaklar ve kitap 


okuma köşeleri yer alıyor. Projenin içerisinde 


barındırdığı kapalı sosyal tesiste ise havuz- 


lardan fitness salonuna kadar Köyceğizlileri formda tutacak pek çok sosyal olanak bulunuyor. 


ULAŞIM ÇOK RAHAT 


TEM Otoyolu üzerinde konumşanan Köyceğiz projesi, Sancaktepe gişelere sadece 4 kilometre, Şile Otoyolu'na ise 5 kilometre mesafede bulunuyor. 
3. Köprü kavşak noktasına 15 dakika uzaklıktaki projenin lokasyonu, yakın çevredeki Atlas Park, Viaport AVM ve ticari alanlar, Özel Küçük Prens Okulları, Doğa, Bahçeşehir Koleji, Okyanus Koleji ve Bilfen gibi köklü eğitim kurumlarının yanısıra hastaneler ve çok yakında hizmete girmesi planlanan metro ulaşımıyla da büyük kolaylık sağlayacak. 
Sabiha Gökçen Havaalanı'na da 


yakın mesafede bulunan Köyceğiz 


projesinin hemen yanı başında, Avrupa'nın en büyük şehir hastanesi olacak Sancaktepe Şehir Hastanesi bulunuyor. Tüm bunlar Köyceğiz'in yaşam ve yatırım değerini her geçen gün daha da artırıyor. 


İddia yiz z! 


Pürüzsüz yüzey 
Yüksek Me arıklılık 
. Garantili ve canlı renkler 
> Sızdırmaz kenetlenme 
Uyumlu aksesuarlar 
Ekonomik ebat 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odern tasarım anlayışı ve kaliteli üretimiyle lüksü yaşam alanlarının içerisine dahil eden Ferko, İstan- 


bul'un gelişen ticaret merkezi Kağıthane'de 


hayata geçirdiği yeni projesi Ferko Line i Modern çağın koşulları ile gelişen lüks kavramı- 


adından söz 


ttirmeye devam ediyor. 


ni iş dünyasıyla bir araya getiren Ferko'nun Ferko Line Projesi, business park konsep- 


tiyle dizayn edilen caddeleri ve dünyaca 


ünlü markaların yer aldığı ticari alanlarıyla 


iş hayatını bir üst segmente çıkaracak. 105 


bin metrekare inşaat alanı üzerinde top- 


am 4 blok halinde inşa edilen Ferko Line bünyesinde 192 ofis, 38 adet ticari alan ve 1/3 oda kapasiteli Four Points by Sheraton Oteli'ni barındıracak ve projedeki ofisler Al- 


manya'nın 150 yıllık prestijli mobilya markası Walter Knoll tarafından tasarlanacak. 


Walter Knoll dokunuşu 


Ferko Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 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GÖKÇE MERİÇTEN FERKO 


120 milyon dolarlık yatırımla 


ınşaal sektörüne yon veriyorlar 


25 senelik tecrübesiyle gayrimenkul sektörüne kazandırdığı prestijli projeler ile göz 
dolduran Ferko, yeni projesi Ferko Line ile iş hayatına yeni bir boyut getiriyor. 


Gökçe Meriçten, 120 milyon dolarlık yatırım değerine sahip olan projeyi 2018'in son çeyreğinde tamamlayacaklarını belirterek “Ferko Line, üç ofis bir de Four Points by Sheraton'ın bulunduğu toplam dört blok ile Kağıthane'nin merkezinde, ana caddeye 


300 metrelik cephede yükselecek. 24 ayda 
tamamlamayı hedeflediğimiz bu projede yer alan ofis bloklarının lobi ve benzeri ortak alanları Almanya'nın en prestijli mobilya markası Walter Knoll tarafından tasarlanacak” dedi. 


“PRESTİJLİ BİR SEÇENEK OLACAK” 


Ferko Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçe Meriçten, Ferko Line ile Four 


Points by Sheraton markasıyla yollarının kesişmesiyle ilgili olarak şu sözleri 


söyledi: “İmes Park projemizin ardından Four Points by Sheraton markası ile 


ikinci kez bir araya geldik. Marriot & Starwood Grup Otelleri'ne ait Four Points by 


Sheraton ile tekrar aynı projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Markalı şehir 


içi iş oteli yatırımcısı ve işletmecisi Er Yatırım, Turizm ve İnşaat A.Ş. tarafından 


işletilecek olan otel, 12 kattan oluşan 4. bloğumuzun tamamında hizmet verecek. 
Four Points by Sheraton, 173 odası, 7 toplantı salonu ve 688 metrekare genel kullanım alanıyla konaklama, özel toplantılar için tasarlanan lüks salonlar 


ve hizmet kalitesiyle farklı alternatiflerin bulunmadığı bölgede iş hayatı için 


prestijli bir seçenek olacak.” 


? MITSUBISHI 
ELECTRİC 


KLİMA SİSTEMLERİ 


DOĞUŞTAN ÜSTÜN 


Benzersiz performans ve baş döndürücü tasarım onun genlerinde var. 


m ” se e f Gİ » 
gp 


LEGENDERA 


Klimanın yeni yorumu. 


Yakut Kırmızı İnci Beyazı Kuzguni Siyah 


waw.klima.mitsubishielectric.com.itr 


444 7 500 


İZMİR'İN YENİ MERKEZİ i TAYATA GEÇİRİLİYOR 
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İzmir'in köklü firması Folkart'ın “Hayatın içinde” sloganıyla yola çıktığı yeni yaşam merkezi Folkart in City, lansmana özel uygun ödeme fırsatları ile satışa sunuldu. Prim vadeden prestijli projede konut fiyatları 
281 bin TL'den başlıyor. 


DOĞAYLA İÇ İÇE 
PROJE 


Estetik mimarinin konforlu yaşam alanları ile buluştuğu Folkart in City; alışveriş, spor, doğa ve eğlence ile şehrin dinamizmini birleştirecek. 
İzmir merkezdeki en yeşil projelerden birisi olmaya aday Folkart in City'de, yüzde 72 oranında çatı alanları hariç 
18 bin 900 metrekare yeşil alan 
bulunacak. Yeşil alanları sayesinde şehrin içinde yaşarken doğayla da iç 


içe yaşanabilecek bir proje olarak öne 


çıkıyor. 4 


Te lale "Il 


IE 
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Yaklaşık 32 bin metrekarelik alana sahip Folkart in City 


projesinde Folkart, çevreye verdiği değeri bir kez daha 


gösteriyor. Firma, kamuya terk ettiği alanlarda yeşil alan 


ve parklar oluşturacak. 
evre dostu, en ileri teknoloji ile donatılmış, uluslararası standartlarda güçlü yapılar inşa ederek, sektöründe öncü rol üstlenen 
Folkart, Bornova Yeni 
Kent Bölgesi'nde yepyeni bir yaşam merkezi kuruyor. Folkart in City isimli yeni proj doğayla iç içe, yaşamın ritminden hiç kop- 


kent merkezinde, 


madan, sakinliğin, huzurun ve mutluluğun 


adresi olarak “Hayatın İçinde” olmak isteyenler için tasarlandmış. 


Yüksek kira getirisi sunacak Bornova Yeni Kent Bölgesi'ndeki Folkart i City, 8 bloktan oluşuyor. İzmir'de şehir me 
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kezine yakınlığı ile dikkat çeken projede 700 
daire ve 42 ticari alan bulunuyor. Folkart in City tamamlandığında 475 milyon TLlik 


yatırım değerine sahip bir yaşam merkezi 


ortaya çıkacak. Konut fiyatlarının 249 bin TLden başladığı projede anahtar teslimleri 


30 Eylül 2019'da yapılacak. İzmir Bornova'da 
hayata geçirilen Folkart in City'de stüdyo, 141, 241,311 ve 411 lüks konut seçenekleri bulunuyor. Yatırımcıların gözdesi haline ge- 


Şehrin ritmini tutan proje 

Yaşam ritminin doyasıya yaşanacağı Folkart in City hem İzmir'in merkezinde yaşama keyfini hem de seçkin markalara, ğlenc alanlarına, büyük yapı ve süpermarketle- 


çocuklara ve yetişkinlere özel re, lezzet noktalarına, Mektebim Koleji'ne ve diğer prestijli eğitim kurumlarına komşu 


olma avantajını sağlayacak. 


Detaylar titizlikle ele alınmış 

Her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü Folkart in City'nin modern çizgisi yaşam alanlarında hissedilecek. Projede açık spor alanları, basketbol, tenis, futbol, mini golf, masa tenisi, yürüyüş ve oru alanı, açık yüzme havuzu, açılabilir apalı yüzme havuzu, spor salonu, sauna, çocuklar için kreş ve oyun alanları, playstation, sinema, karaoke odası, kütüphane, satranç ve çalışma odası, çatı alanlarında 


hobi bahçeleri, elektrikli araç şarj istasyonu gibi sosyal ve teknik donatılar yer alacak. 


“İstihdama katkı sağlıyoruz” 

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart in City projesi dahil, 13 projeyi daha bir arada yürüttüklerine dikkat çe- 


len Folkart projeleri, yüksek kira getirisi ve değer kazanması ile öne çıkıyor. 


KONFOR ÖN PLANDA 


Diğer Folkart projelerinde olduğu 

gibi Folkart in City'de de; güvenlik, temizlik, teknik, peyzaj gibi alanlarda etkin ve ekonomik işletilmesi 


amacıyla profesyonel yönetim modeli 


uygulanacak. Ayrıca Folkart in City'i tercih edenler, konsiyerj personeliyle; asistanlık hizmetleri, temizlik, servis ve teknik kadroları, housekeeping hizmetini kullan-öde sistemi ile tercih edebilecekler. 


rek, “Bu 13 projenin toplam yatırım değeri tam 4 milyar 359 milyon Türk TLdir. Bu projelerde, şu an için 1.500 kişinin üzerinde 


insan çalışıyor. Bu sayıda, önümüzdeki ayarda projelere göre ciddi artış olacak. Tek başına Basmane'deki projemizde binlerce 


insan çalışacak. Yani İzmir'de istihdama ciddi katkı sağlıyoruz.” dedi. 


İzmir'in yeni kent merkezi 

Folkart in City hakkında bilgi veren Mesut Sancak, “Folkart in City ilhamını İzmir'den alan, bu şehirde yaşamanın en güzel halini temsil eden bir proje. İzmir'i İzmir yapan her şeye ve her yere birkaç dakika uzaklıkta. 
Folkart in City, metroya, çevre durağı bağ - 


antısına, iş kulelerine ve alışveriş merkez- 


erine çok yakın konumuyla şehri ayağınıza 


getiriyor. Estetik mimarinin konforlu yaşam alanları ile buluştuğu Folkart in City'de; konut, alışveriş, spor, eğitim ve eğlence, şehrin dinamizmi ile birleşiyor. Bu alan, değişen, dönüşen İzmir'in yeni kent merkezi oluyor.” 
diye konuştu. 


“En güvendiğimiz projelerin başında geliyor” Her yönüyle çok iddialı bir proje olduğunu kaydeden Sancak, peyzajından spor alanlarına kadar, tüm özellikleriyle çok iddialı bir yaşam merkezinin ortaya çıkacağını ifade etti. Sancak, şöyle konuştu: “Biz bügüne kadar tüm projelerimize güvendik. Hepsinin birbirinden farklı, övgüye değer özellikleri var. Ama Folkart in City en güvendiğimiz projelerin başında geliyor. Projede, yeşilin her tonuna, çeşit çeşit çiçek kokuları eş-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Yatırımcıların gözdesi haline gelen Folkart projeleri, yüksek kira getirisi ve değer kazanması ile öne çıkıyor. 


Projede açık spor alanları, basketbol, tenis, futbol, mini golf, masa tenisi, yürüyüş ve koru alanı, açık yüzme havuzu, açılabilir kapalı yüzme havuzu, spor salonu ve sauna başta olmak üzere pek çok sosyal 


ve teknik donat 


yer alacak. 


lik edecek. 7/00 konut ve 42 ticari birimden oluşan proje alanının yüzde 72'si yeşil dokuyla kaplı.” 


Reklam filmi ses getirdi 

Sancak, projenin reklam filmine de değindi: “Bu projemiz için de her zaman olduğu gibi çok farklı bir reklam çekmek istedik. 
Türkiye'de bir ilk olarak ters kurgu yöntemi kullanıldı. Reklam filminde başarılı yönetmen Hakan Yonat'ın imzası bulunuyor. Yine çok konuşulan ve dikkat çekici bir reklam filmiyle izleyicilerin karşısına çıktık. Youtube, Facebook, Instagram gibi sosyal medya mecralarında çok fazla paylaşıldığını görüyoruz.” 
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MODD/group ve onun amiral gemisi MODD/ works'ü, 2010 yılında tarafımdan kurulmuş, am 


home office çalışılan bir düzenden re ajansı boyutuna geçirilmiş; bugün üç ülkede ofisi ve 20'nin üzerindeki çalışanıyla Türkiye'nin en önemli markalarına hizmet veren eklam ajansı hâline gelmiş bir şirket olarak özetleyebiliriz. MODD/group çatısı altındaki ODD/startup bünyesinde gerçekleştirdiğimiz çeşitli startup projelerinde ortaklıkla - rı ile toplamda 50'den fazla çalışana sahip bir yapı olarak büyümeye devam ediyo- 


ruz. MODD/paper ile ise ürün tasarımı ve 


matbaa işleri üzerine hizmet veriyoruz. Şirketimizin ismindeki “MODD” aslında “Motivation of Design Disciplines"in kısaltması. 


Yani kuruluşumızdan bu yana sadece bir reklam ajansı olmayı hedeflemedik. Bün- 


yemizde gerçekleştirdiğimiz ürün tasarımı, 


“ kuruluşundan bugüne 
birlikte ilerlemiş 10 
kişilik bir kemik kadroya sahip olması. Bugün kendi inşa ettiğimiz grup binasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.” 


MULTI-DISLIPLINAR W DESİGN FACTORY 


www.moddworks.com 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girişimciliğe dair projeler ve konvansiyonel reklam üretimi ile multi disipliner bir yapıya sahip olduğumuzu söyleyebilirim. 


Biz, iyi tasarımın her zaman fark yaratacağına inanan bir ekip olduk. Zaten tasarımı ürünün DNA'sına işleyen markaların günümüzde fenomen markalar hâline geldiklerini kolaylıkla görebiliriz. MODD/group; bir marka ürününün iyi reklam kampanyasının yanı sıra, iyi bir tasarıma da sahip olması gerektiğine inanan bir şirket olarak öne 


çıkıyor. Bu anlamda eğer bir konut projesi; doğru mimari, doğru konsept gibi detayları işlemeden, reklam kampanyasının arkasına sığınırsa burada alacağı sonuç pek de başarılı olmayacaktır. Biz çalıştığımız marka - lara kapsamlı ve uzun bir yol haritası çizerek, birlikte bir marka yolculuğuna çıkıyoruz. 


“Şu-anda Londra'da, 
İstanbul ile koordine çalışan mini ekipler üzerine kurulu bir 

çalısma modeli inşa ediyoruz. Şu anda kadar hızlı büyüme kaydeden bu modeli önümüzdeki yıllarda diğer ülkelerde de denemek istiyoruz. ” 


a 
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“Bugüne dek hizmet verdiğimiz 220'yi aşkın markadan 80'i markalı konut sektöründendi. Bu bağlamda Türkiye'nin en büyük reklam ajansıyız.” 
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“İnşaat firmaları markalarının hedef kitlesini tanımalı, bu 


kitleyi çok iyi analiz etmeli ve reklam ajansları ile dirsek 


temasında çalışmalı.” 


Günümüze dek kaç firmayla çalıştınız? 

2010 yılında, 3 müşteri ile faaliyete başladık; bugüne dek 220'den fazla markaya hizmet verdik. Ağırlıklı olarak kobi grubundan müşteri referanslarına sahibiz. Etkili iletişim ile birçok kobiyi, hedeflediği pazarlarda fark yaratan bir marka haline getirmeyi başa- 


rabiliyoruz. İlk günkü müşterilerimizle çaışmaya hâlâ devam ediyoruz. Bugüne dek hizmet verdiğimiz 220'yi aşkın markadan 80'i markalı konut sektöründendi. Bu bağamda Türkiye'nin en büyük reklam ajansı- 


yız. Markalı konut sektörüyle iç içe ajanslar arasında en geniş inşaat firması portföyüne sahip firma biziz. Birçok projenin isminden başlayıp tüm proje sürecini sadece kreatif anlamda yürüyoruz. 


Yakın bir zamanda açtığınız Londra ofisinizden bahseder misiniz? 

Avrupa bizim için özellikle son3 yıldır hedef olarak gördüğümüz bir pazardı. Bu anlamda başlangıcı da Londra'da yapmaya karar verdik. Şu anda orada sadece bir pazarlama ekibimizi oluşturduk. Tüm tasarım ekibimiz burada, yani İstanbul'da. İlk ayımızda Londra'dan yeni müşteriler kazanmaya başladık. 


İngiltere'nin en büyük şirketlerinden Clarity 


ile geçtiğimiz ay antlaşmaya vardık. Bu bizim için gurur verici bir gelişme, çünkü artık Türkiye'den İngiltere'ye fikir satıyoruz. Onların ürünlerinin pazarlama stratejilerini Türki - ye'de gerçekleştiriyoruz. Şu anda Londra'da, İstanbul ile koordine çalışan mini ekipler üzerine kurulu bir çalışma modeli inşa ediyoruz. Şu anda kadar hızlı büyüme kaydeden bu modeli önümüzdeki yıllarda diğer ülkelerde de denemek istiyoruz. 


Yurt dışından markalarla çalışmaya daha çok eğilecek misiniz? 

Türkiye genelinde reklam ajansları, genellikle ülke içinde markalar ile çalışma eğilimi gösteriyor. Biz bunun dışına çıkmak istedik. Ben Londra'da eğitim aldım, ekibimiz ile birlikte oluşturduğumuz yeni nesil vizyon ile Avrupa'ya fikir satmanın hiç de zor olmadığını fark ettik. Hedefimiz tabii ki daha çok yabancı şirketi portföyümüze katmak. 


Bu bize ciddi bir know-how da kazandırıyor. 
Bunun, çalıştığımız Türkiye merkezli markalara çizdiğimiz vizyon açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim yurt dışında - ki faaliyetlerimizden ve bilgimizden istifade etmek isteyen markalarımız da bu anlamda bizi destekliyor. 


Kısa ve uzun vadede hayata geçirmeyi planladığınız işlerden bahseder misiniz? 
Şu anda özellikle Ramazan ayının sonra ermesi ile çeşitli inşaat markalarının yeni proje lansmanları için hazırlık yapıyoruz. Zaten bu projeleri önümüzdeki günlerde detaylarıyla paylaşıyor olacağız. Bunların dışında Londra ofisinde ciddi bir yoğunluk var. Ora- dan yeni müşterileri portföyümüze katma- ya çalışıyoruz. Bir de okul öncesi eğitim ve gayrimenkul alanlarında yenistartup proje - lerimize devam ediyoruz. 


Günümüzde inşaat firmalarının reklam ve tanıtıma hatta markalaşmaya yeterince önem verdiğini düşünüyor musunuz? 

Önem verildiği bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim. Çok sayıda firma markalaşma adına yepyeni adımlar atmaya başladı. Fakat buradaki en kritik nokta, güven temeli üzerine kurulacak bir marka yapısı inşa etmek. Türkiye'de markalaşma önemli bir konu ama konumuz inşaat ve konut ise, güven olgusu çok daha ciddi bir önem arz ediyor. Çünkü birçok insan, hayatında belki de bir kez ev sahibi oluyor. Dolayısıyla bu noktada çok güvendiği bir markayı tercih etmek istiyorlar. Biz ekibimiz ile her zaman 


samimi söylemlerle, tüketici ihtiyaçlarını onseptlerle çalışmaya dikkat ediyoruz. İnşaat he- 


def kitlesine çok iyi odaklanmalı ve reklam 


olabildiğince göz önünde bulunduran 


firmalarının yöneticileri markalarının 


ajansları ile dirsek temasında çalışmalıdır diye düşünüyorum. 


Markalaşmaya verilen önemin artırılması için neler yapılabilir? 

Sosyal medya herkesin kullandığı bir alan hâline geldi. Fakat bence markalar da burada çok daha kreatif bir tutum sergilemeli. 


Aksi taktirde, tüketici neden bir gayrimenkul markasının sosyal medya hesabını takip 


etsin ki? En önemli soru bu bence. Marka- 


u 


lar, “Bizi neden takip etmeliler?” sorusuna çok iyi cevaplar bulmalılar ve bu cevaplar üzerine çalışmalılar. Markalaşma bence sadece reklam olarak değerlendirilmemeli. 
Marka bir bütündür, tıpkı insan gibi. Sadece kılığından, kıyafetine bakarak; yani parça parça inceleyerek bir insanı değerlendire- 


meyeiz. Değerlendirirsek de iyi tanımamış 


olabiliriz. Benim ülkemizden gerçekten iyi markaların çıkabileceğine inancım tam, fakat bu bir ekip işi. Sadece reklam ajansının çabalarıyla maalesef olmuyor. Ancak firmanın yönetici ekibi, mimari ekip, taşeronlar ve reklam ajansı başta olmak üzere işe müdahil herkes koordine bir şekilde çalışır 


ise, doğru marka algısı oluşabilir. 


“GIRIŞIMCI PROJELER 
DESTEKLENMELİ” 
“Kariyerini girişimcilikten yana kullanmak isteyenlerin fikirlerini elle tutulabilir hâle getirebildiği, etrafının yeni nesil markalar ve yatırımcılar 

ile sarıldığı gerçek bir fikir 

fabrikası olmayı hedefliyoruz. Fikir sahiplerini, yatırımcı ve markalar ile buluşturmayı amaçlıyoruz. Gelecekte de trendleri iyi analiz eden, dünyanın konuştuğu projelere imza atan, ilham veren bir şirket olarak pozisyon almak istiyoruz. Yani reklamcılık sektöründe ilerlesek de değişen tüketici ihtiyaçları doğrultusunda, girişimci projeleri markalara entegre etmek isteyen bir yapı olmayı 


hedefliyoruz” 
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HEMEN TAPU FIRSATI 


Projeden residence alan misafirler aynı gün tapularını alıp yerleşebiliyor. 
Tüm residence'larda kartlı kapı sistemi, tam ankastre beyaz 

eşyalar, klima sistemleri, LCD TW'ler, son sistem mutfaklar, jakuzi ve duşakabinler, elektrikli küçük ev aletleri ,tüm mobilyalar ve bahçe mobilyaları gibi gerekli olabilecek her 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ianji Weli-being Resort, Sianji Life 


Elements, turizm yatırım danışmanlığı — konsept uygulaması alanlarında hizmet veren, inşaat 

ve turizm sektöründe yaklaşık 30 yıllık tec - 

rübeye sahip Sianji Group, şimdi de Sianji 

Residence ile herkesi Bodrum'da lüksü sonuna kadar hissedebilecekleri evlerle bu- 


luşturuyor. 
Hem tatil, hem yatırım için 


Türkiye'de ilk kez “İster yaşa, ister kirala” konseptiyle hayata geçirilen Sianji Resi-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Bodrum'daki evlerin amortisman süresi genellikle 20 yıl civarındayken, Sianji 
Residence'ta bu süre sadece 10 yıl. 


dence ile ilgili olarak Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, “Sianji Well-being Resort bünyesinde bulunan tamamı deniz veya havuz manzaralı residence ve villalar, sadece yaz sezonunda değil, ömür boyu 
5 yıldızın üstünde bir konfor yaşanmasına 
imkan sunuyor. Projeden bir mülk satın alan yatırımcılar, Türkiye'de ilk kez uyguladığımız İster yaşa, ister kirala” konsepti içerisinde yatırımlarını diledikleri şekilde değerlendirebiliyorlar. Yatırımcılar, Adan Z'ye her şeyi düşündüğümüz, sadece valizlerini alıp ge- 


lebilecekleri, otelimizin sağlıklı yaşam mer- 


kezini ve SPA'sını ücretsiz kullanabilecekleri, hayallerin ötesinde bir konforla evlerinde yaşayabiliyorlar. . İsterlerse de mülklerini kiralayarak yüksek getiri sağlayan ve metrekare fiyatları sürekli değerlenen bir gayrimenkulün sahibi olabiliyorlar.” açıklamala- 


rında bulundu. 


Sadece 20 villa satışta 

Türkiye'nin wellbeing ile healing konseptini taşıyan ilk ve tek olan, uluslararası 22 ödülü kucaklayan, Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards tarafından 7 yıl- 


dızlı tek otel olma unvanını taşıyan Sianji Well-being Resort içerisinde yer alan ve yatırımcılar için ciddi bir kazanç sağlayan Sianji Residence'larla ilgili olarak Çakır, “Projede 140 adet villa bulunuyor. Bunların 
60 tanesinin satışını gerçekleştirdik. Şimdi 
de sadece 20 tanesini satışa çıkardık. Fiyatların minimum 400 bin Avro'dan başladığı projemizde, ev sahipleri isterlerse 


gelmedikleri dönemde bize evlerini yüzde 


8 Avro bazlı kira garantisiyle verebiliyorlar. 


Böylece yılda minimum 30 bin Euro kazanç elde edebiliyorlar.” dedi. 


EKSİKSİZ MANZARA 


Tamamı deniz veya havuz manzaralı 
rezidans ve villalar, 141, 241, 341 
olarak daire ya da dubleks villa 
olarak tasarlanmış. 141 daireler 74 
metrekareden başlıyor. 2*1'ler 93 

ila 180 metrekare arasında, 3*1 dairelerin büyüklüğü ise 109 ila 

197 metrekare arasında değişim 
gösteriyor. 
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İstanbul'un merkezi lokasyonlarında 60 yılı aşkın süredir pek çok değerli projeye imza atan Polat, bu kez imzasını Göztepe'ye atıyor. Polat Ev Göztepe projesi mimari yapısı ve lokasyonu ile benzer projelere fark atıyor. 


ürkiye'nin en köklü markalarından Polat, İstanbul'un merkezi lokasyonları Nişantaşı, Caddebostan, Etiler ve Maçka'dan sonra şimdi de 


Polat Ev ile Göztepe'ye değer kazandırıyor. 
Yarım asırdır “güven” ve “değer” üzerine inşa ettiği projelerini birer birer hayata geçiren 


Polat, yeni markası Polat Ev'in ilk projesi Po- 


lat Ev Göztepe'nin temelini Mart ayında attı. 


Eşsiz lokasyon 

35 milyon TLlik yatırımla gerçekleştirilecek 
olan proje 2018 yılında yaşamla buluşmayı bekliyor. Mimari yapısı ile dikkatleri üzerine 


çeken Polat Ev Göztepe projesi, lokasyon olarak 2019'da faaliyete geçecek Göztepe metro durağı ile Göztepe 60. Yıl Parkı ve Bağdat Caddesi'ne 5 dakika, Özgürlük Parkı'na ise 2 dakikalık yürüme mesafesinde. 


Yenilikçi bir anlayışla yükseliyor 


Polat, Polat Ev Göztepe projesiyle markalı konut sektörüne yeni bir anlayış kazandırmayı hedefliyor. İnsanların değerli bir yaşam sürmeleri için yenilikçi fikirleri hayata geçir- 


meye önem gösteren Polat Ev Göztepe projesi, aynı zamanda gayrimenkul sektöründe daima “değer” yaratmayı hedefliyor. 


Polat Ev Göztepe projesi, insana değer veren bir anlayışla hayata 

geçirilerek, markalı konut 

sektörüne yeni bir anlayış kazandırmayı hedefliyor. 


çeken Polat Ev metrekarelik alan üzerine kuru katlı iki blokta 87 daireden oluşu Polat Ev Göztepe'de 141, 211,311ve 4*2 daire seçeneklerinin yanı sıra 

2 bin 200 metrekarelik yeşil alan, 
basketbol sahası, yüzme havuzu ve daha birçok ayrıcalık da bulunuyor. 
Projenin önümüzdeki yıl sahipleriyle buluşması bekleniyor. 
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İKİNCİ ETAP 
LERİYLE BULUŞTU 


Bahçeli eve sahip olmayı hayalden gerçeğe dönüştüren Dekar Yapı'nın Beylikdüzü'ndeki Dekar Asmalı Hayat projesinin ikinci etabının teslimleri gerçekleşti. 


on yıllarda cazibe merkezi olan 


Teslimlerin hızla devam Beylikdüzü'nde yeşil ile maviyi bueri : : luşturarak bölgenin yıldızı haline ettiği proyern SON etabı gelen, 78 bin metrekare alan üzeelemi giti ise Kasım rinde yer alan Dekar Asmalı Hayat proje- 
, . . inin ikinci etabı da tam zamanında teslim 

2 sinin İ 

017'de ev sahiplerine teslim edilecek. 


Ulaşılabilir fiyatlarla deniz manzarası ile bahçeli ev konseptini birlikte sunan Dekar 
Asmalı Hayat projesinde 311, 411 ve 511 
bahçeli evler ve ticari üniteler bulunuyor. 
Dekar Asmalı Hayat projesindeki bahçeli evler tek kat ya da dubleks olarak brüt 
149 ile 361 metrekare aralığında değişiyor. 


Toplamda 244 bahçeli evden oluşan Dekar 
Asmalı Hayat projesinde her evin 30 ile 250 
metrekare arasında değişen büyüklüklerde 


bahçeleri bulunuyor. 


Beylikdüzü'nün geniş yeşil alanları, planlı yerleşimi, denize ve ana ulaşım arterlerine yakınlığı ve kaliteli konutlarıyla İstanbul'da öne çıkan bir ilçe olduğunu belirten Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu: “Beylikdüzü'ne daha da değer katacak bir proje geliştirmek için çıktığımız bu yolda çok güzel sonuçlar aldık. İnsanların ulaşılabi 

dayız ve bu konseptimizi İstanbul'un birçok 


lir bahçeli eve sahip olma isteğinin farkın- 


ilçesine taşımak istiyoruz.” dedi. 
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360 Kurtköy, alternatif daire seçenekleri 
ve yüksekten sunduğu eşsiz manzarasıyla çekirdekten geniş ailelere kadar herkese konforlu bir yaşam vadediyor. 
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Bölgenin en iddialı projelerinden biri olarak göze çarpan 360 Kurtköy'de farklı şekilde konumlandırılmış bloklar, az katlı mimari konseptiyle tasarlandı. 
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“Kurtköy'ün en büyük projesi” ünvanına sahip olan 360 


Kurtköy, en büyük arsa alanlı ve geniş metrekareli konut 


tipleriyle rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. 


YAĞMUR ÖZDEMİR 


anesel Yapı & Demirbaş Yapı ortaklığıyla hayata geçirilen 360 

Kurtköy 52 bin metrekarelik bir 

arsa üzerinde 102 bin metrekare - lik inşaat alanıyla yükseliyor. Aydos Orman - ları'na tepeden bakan bir lokasyonda yükselen projede toplam 540 adet konut yer alıyor. Az katlı mimarisi ile ön plana çıkan 
360 Kurtköy, özlenen komşuluk ilişkilerini 
eski sıcaklığına kavuşturmayı hedefliyor. 
360 Kurtköy içerisinde 2,511, 35141, 4,511, 
5,511 tiplerinde daire oluşan konutları ve bin metrekarelik bir ticari alanı barındırıyor. Projede, 2,5*1'ler 110 
metrekare, 3,511'ler 144 metrekare; 4,5*41'ler 
164 metrekare, 55*1ler ise 192 metrekare 
gibi büyüklüklerde dizayn ediliyor. 


r, 4 adet villadan 


120 metrekareye varan teraslar 
360 Kurtköy'ün içerisinde yaklaşık bin 500 
metrekarelik sosyal tesisin yanı sıra 12 bin 


metrekarelik özel bir okul ve anaokulu da 


yer alıyor. Projedeki konutların net metrekareleri standartların üzerinde, brüt metrekareleri ise minimumda tutuluyor. Brüt met- 


rekare hesaplanırken ortak kullanım alanları 


(sosyal tesis, depolar, otoparklar) değil kat alanları baz alınıyor. Her dairenin kendine özel balkonu olmasının yanı sıra, birçok dairede alanları 60 ile 130 metrekare arasında değişen bahçeler ve alanları 120 metrekareye varan teraslar bulunuyor. Konutların tamamında buçuk diye ifade edilen 5,5 metrekareye varan giyinme odaları tasarlanmış. 


Sosyal hayat yanı başınızda 

360 Kurtköy'ün sosyal donatıları arasında; 
yarı kapalı otopark, 2 adet açık ve 3 adet kapalı havuz, kamelya ve barbekü alanları, mini golf sahası, fitness, sauna, Türk hamamı, pilates ve yoga alanları, açık ve kapalı çocuk oyun alanları, açık voleybol, basketbol sahası ile açık ve kapalı kafeterya yer alıyor. Sitenin güvenliği ise 24 saat olmak üzere kameralı olarak sağlanıyor. 


Üç cephe yeşile bakıyor 

Projede fiyatlar 537 bin TLden başlıyor. Cazip fiyat avantajı ile konut alıcılarının dikkatini çeken proje, Kurtköy'ün en hesaplı projeleri arasında yer alıyor. Bulunduğu bölgenin en değerli lokasyonlarından Çamlıkta 360 milyon TL ciro değeriyle hayata geçirilen 360 Kurtköy'ün üç cephesi hiç kapanmayacak yeşil bir alana bakıyor. 

360 Kurtköy, Teknopark'a 2 dakika, Sabiha 


Gökçen Havalimanı'na 3.5, Kurtköy Metro - 


su'na 25 kilometre mesafede konumlandırılıyor. Proje, Viaport AVM'ye 4.5, Atlantis AVM'ye ise 3 kilometre uzaklıkta yer alıyor. 


İNSANLAR FERAH 
MANZARALARIN 


KEYFİNİ ÇIKARTACAK 


Hanesel Yapı Yönetim Kurulu Üyesi 


Aydoğan Selimoğlu, “Projemizi, Kurtköy'ün en geniş yollanna sahip, nezih, az katlı ve villa 

imarlı bölgesi olan Çamlık'ta inşa ediyoruz. 360 Kurtköy'ün üç cephesi hiç kapanmayacak yeşil alandan meydana geliyor. Eğimli bir arazi üzerinde kademeli mimarisi ile birbirinin önünü kesmeyen bloklardan oluşan 360 Kurtköy'de insanlar ferah manzaraların keyfini 


çıkartacak” dedi. 4 
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ROTANIZI ŞEHRİN İÇİNDEKİ 
HUZURA ÇEVİRİN 
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Bizim Evler 7 yeşilliklerin içinde alabildiğince özgür, ulaşım avantajları ile de şehir hayatına olabildiğince yakın bir hayat imkanı sunuyor. 


# YAĞMUR ÖZDEMİR 


hlas Yapı tarafından gerçekleştirilen Bizim Evler projelerinin son etabı Bizim Evler 7 geniş peyzaj alanlarına sahip gör- 


kemli yapısıyla ön plana çıkıyor. Bizim 


Evler 7 projesi toplam 532 konut ve 48 cad- de mağazasından meydana geliyor. Proje - de;241,341, 441 ve teraslı dairelerden oluşan konut tipleri yer alıyor. 


Karma konseptle dizayn edilen ve konforlu bir yaşam alanı sunan projenin en önemli özelliği ise yüksek standartlarda bir tasarı - 


ma sahip olması. Projedeki daire tasarımları, 


her zevke hitap eden modern bir mimariyle 


inşa ediliyor. Bizim Evler 7, kalite ve konfor 


özellikleriyle ön plana çıkıyor ve sakinlerinin 


ihtiyaç duyduğu her şeyi bir adım yakınlıktaki mesafeye taşıyor. 

Ağustos ayında teslim edilmesi planlanan ve bölgenin şimdiden gözde projeleri ara- 


sında yerini alan Bizim Evler 7'de 10 bin TL peşinatla Ağustos ayında taşınma fırsatı sunuluyor. 465 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışların devam ettiği projede alternatif ödeme seçenekleri de mevcut. 


Bizim Evler 7, kent yaşamından uzakta sakin bir yaşam projesi olarak hayata geçiri - iyor. Proje içerisinde; kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, hobi odaları, mini futbol sahası, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu ve mescid olan büyük bir sosyal donatı alanı barındırıyor. Ferah iç mekanları, geniş peyzaj alanları ve sunduğu sosyal imkanlar ile yaşama değer katan proje, ev sahibi olmak isteyenlere prestijli bir yaşamın kapılarını açıyor. 


Proje dahilinde ayrıca; çocuk oyun bahçele - 


ri, kreş, anaokulu, eğlence alanları, yürüyüş 


yolları, kameriyeler ile site sakinlerinin çeşitli etkinliklerle bir araya gelebileceği top- 


antı salonu ve bir göl kafe yer alıyor. 


Lokasyonu ile dikkatleri üzerinde toplayan 


Bizim Evler 7, TEM Otoyolu'nun yanı başında yer alıyor. Kabataş, Mecidiyeköy, Mah- 


mutbey, Ispartakule, Bahçeşehir, Esenyurt hattında ulaşım kolaylığı sağlayacak Metro hattı ise bölgeyi oldukça değerli kılıyor. 


armaray ile entegre olacak Ispartakule banliyö tren istasyonu da projeye çok yakın bir noktada konumlandırılıyor. 
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ŞIKLIĞI LÜKS BİR OTEL, 
SICAKLIĞI EVİNİZ 


ZEYNEP HAMLACIBAŞI 


omes AŞ. güvencesiyle Çeşme'nin en güzel koyu Paşalimanı'nda hayata geçirilen Sea Homes Paşalimanı 4 bin metrekare alan üzerinde 5 katlı tek bloktan meydana geliyor. Çoğunluğu 311 tipindeki toplam 
36 özel konutun yer aldığı göz alıcı proje; 
büyüklükleri 30 ile 245 metrekare arasında değişiklik gösteren, 141'den 541'e kadar farklı daire seçenekleriyle yatırımcıların be- 


ğenisine sunuluyor. 


Hayat terasta 

Bahçe katı seçeneği bulunan rezidansların en dikkat çekici özelliği ise doğayla bütüneşiyormuş hissi yaratacak büyüklükteki terasları. Sea Homes'un hem rezidanslarında, hem de ortak alanlarındaki açıklık, projenin yaşam tarzını ortaya koyuyor. Her rezidans- ta yer alan minimum 30 metrekare büyük- 


üğündeki teraslar, 250 metrekare genişliğe kadar ulaşabiliyor. Büyük terasların ayrıca 


jakuzi seçeneği de bulunuyor. 

Tasarım ve mimaride farkını ortaya koyan ve doğa dostu çözümleri ile çevreye duyarlı ve saygılı bir yaşam alanı yaratan Sea Homes Paşalimanı projesi Mimar Rıfat Baltaoğlu imzası taşıyor. Son tasarım trendlerinin göze çarptığı projede büyüleyici manzara ve eşsiz ferahlık duygusu ise her rezidansın sahip olduğu standart bir özellik. 


DOĞAYLA İÇ İÇE, 
AHENK İÇİNDE 


Sea Homes'un yeşili kucaklayan mimarisi, sakinlerini doğanın içine dahil ediyor. Ekolojiye duyarlılığını her ayrıntıda hissedeceğiniz proje, güneş enerjisi, doğal suları ve yenilenebilir kaynaklarıyla doğanın gerçek bir parçası. 
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Tam donanımlı rezidanslar, birinci sınıf yaşam üniteleriyle ve zevkli ayrıntılarla döşeli. 
Rahatlığınız için gereken her detay ve hizmet, sizler için hazır. 


Beş yıldızlı otel hizmeti 

Proje içerisinde; açık yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, güneşlenme terası, çocuk oyun alanları, fitness merkezi ve spa, res- 


toran, otopark ve güvenlik hizmeti bulunan geniş bir sosyal aktivite alanı barındırıyor. 
Seçkin otellerden alışık olduğunuz concier- ge, 24 saat resepsiyon, vale parking, ofis alanı, housekeeping hizmetleri ise Sea Homes Paşalimanı sakinlerinin ihtiyaç duyduğu her şeyi bir adım mesafede sunuyor. 


Lezzet kaliteyle buluşuyor 

Dünyanın en büyülü toprakları üzerinde, tarihin ve doğanın cömert davrandığı Ege'de, yerel ve taze ürünlerin en yalın haliyle sunulduğu eşsiz lezzetler Sea Homes Restaurant by Mu- 


rat Bozok sayesinde Sea Homes Paşalimanı sakinlerinin damaklarıyla buluşuyor. 

Çanakkale'den başlayıp, Gaziantep'e kadar uzanan lezzet rotasında DNA'nıza kazınan zeytinyağlı ve meze kültürünün en güzel tatlarını bir araya getiren Sea Homes Restaurant by Murat Bozok, muhteşem deniz manzarası, 80 kişilik kapasitesi ve sınırsız 


servis anlayışıyla sakinlerine ve misafirlerine unutulmaz lezzet anları yaşatmayı he- 


defliyor. 


Yaz boyunca fit yaşam 

Sporseverlerin vazgeçilmez adresi olan Body Project, yaz aylarında Sea Homes Paşali - manı sakinlerine kişisel spor danışmanlığı hizmeti vererek dört mevsim spor keyfini maksimum derecede konforlu şekilde yaşatıyor. Fitness antrenmanlarının yanı sıra wellness uygulamaları ile de hem bedene hem de ruha hitap edecek olan Sea Homes Body Project, spor antrenmanlarını ertele - 


mek istemeyenleri Çeşme'de ağırlıyor. 


Hayatın başladığı ve hemen teslim daire seçenekleri sunan Sea Homes Paşalimanı projesinde konutlar 390 bin avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 
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CAZİP YATIRIM 
SEÇENEKLERİ 


Çeşme, yurt dışından gelen 

hatırı sayılır kiralama talepleri 

ile yatırımlarını aktif kârlılığa dönüştürmek isteyen ev sahiplerine özel fırsatlar sunuyor. Projenin yenilikçi işletme modeli ile dairenizi ister bir hafta, ister bütün bir sezon cazip oranlarda, kolayca kiralayabilmeniz mümkün. 
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İstanbul Anadolu Yakası'nın gözde ilçesi Maltepe'de hayat bulan Evinpark Ada & Tepe alıştığınız değil, hayal ettiğiniz gibi bir site hayatı sunuyor ve sizleri de bu samimi ortama davet ediyor. 


( © ZEYNEPHAMLACIBAŞI 


efa İnşaat & Koyuncu İnşat işbirliğiyle İstanbul Maltepe'de ha- 


yata geçirilen Evinpark Ada & 
Tepe, yeni ev almak isteyenler için benzersiz özellikleriyle keyifli bir dünyanın apılarını aralıyor. 18 bin metrekare alan üzerinde 1O'ar katlı 10 blok halinde yükse - en Evinpark Ada & Tepe toplam 432 konut 
ve 37 ticari üniteden oluşuyor. 241'den 441 


dublekse kadar farklı daire seçenekleri bu- 


unan projede dairelerin alanları 85 ile 260 
metrekare arasında farklılık gösteriyor. 


Hem yatırıma hem oturuma uygun 

Evinpark Ada & Tepe'de dairelerin metrekare fiyatları 7 bin 485 TL olarak belirlendi. 
Projede konut fiyatları ise 640 bin TLden başlıyor, 2 milyon 250 bin TLye kadar yük- 


seliyor. Hem yatırım hem de oturum amacıyla projeye dahil olmak isteyenlere özel olarak lansman öncesinde projeden 0,88 faiz ve 120 ay vade fırsatıyla ev sahibi olabilmek mümkün. Firma yatırımcılara yüzde 1 
KDV avantajı da sağlıyor. 
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Proje ile ilgili bilgi veren Sefa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Öztürk konuyla 


ilgili olarak; “Şehrin merkezinde mahalle konsepti ile sıcak ve samimi yeni bir 


dünyanın kapılarını aralıyoruz. Evinpark Ada&Tepe projemizde mavi ve yeşilin iç 


içe olduğu doğal yaşam alanları oluşturduk. Projemizde daire fiyatlarımız 640 


bin TLden başlıyor. Ayrıca özel ödeme kolaylıklarımız da mevcut. Modern, çağdaş 


mimarisi, geniş sosyal donatılar ve yeşil alanlara sahip proje ulaşım kolaylığıyla da 


yatırımcıların dikkatini çekiyor.” dedi. 
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Evinpark Ada & Tepe bölgeden ev sahibi olmak isteyenlere şehrin merkezinde, dört mevsim doğanın içinde, su sesleri eşliğinde, geniş sosyal aktivite alanlarına sahip keyifli bir yaşam sunuyor. 


ri. 
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Büyüyen Maltepe'nin prestijli projesi Evinpark Ada & Tepe tüm ulaşım akslarına yakın konumuyla konforlu ve huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor. 


Zinde bir yaşama kavuşun 

8 bin metrekaresi yeşil alana ayrılan Evinpark Ada & Tepe'nin sosyal donatıları arasında çocuk parkı, yürüyüş parkuru, fitness 


center, açılır-kapanır havuz, sauna, Türk hamamı, buhar odası, kafeler ve amfi tiyatro bulunuyor. Projede her daire için özel otopark alanı da sağlanıyor. 


Hayata bir adım mesafede 

Hem Marmara denizine kıyısı olması, hem de E-5 Karayolu'nun deniz tarafında konumlanmasıyla Evinpark Ada & Tepe pro- 


jesi yatırımcılar için oldukça büyük avantaj sağlıyor. Okul, hastane, adliye ve ticaret merkezlerine olan yakınlığıyla da ön plana kan proje aynı zamanda Maltepe Sahil oluna kurulan Maltepe Rekreasyon ve Park 


anının da değerini yükseltiyor. Eğlence 


ç 
Yy a ve spor aktiviteleriyle her yaştan insana hizmet verecek olan projenin varlığı hayatı d 


aha sağlıklı ve keyifli kılıyor. 


odern ve çağdaş mimari, geniş sosyal donatılar ve yeşil alanlara sahip proje, Sabiha Gökçen Havalimanı, Maltepe İDO Deniz Otobüsü, marina, metro, hızlı tren gibi hava-kara-deniz ve raylı ulaşım hatlarına yakınlığıyla da yatırımcılar tarafından öncelikli tercih 


sebebi oluyor. Maltepe E-5 Karayolu'nun de - 


niz tarafında yükselen Evinpark Ada & Tepe projesinde teslimlerin 2018 yılının Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. 


YEŞİLE ÖNEM VEREN 
ORTAKLIK 


Sefa İnşaat & Koyuncu İnşaat ortaklığı doğa ve çevreyle barışık, bulunduğu bölgeye değer katan güvenli, nitelikli yaşam alanları 


ve ticari gayrimenkul projeleri 


geliştiriyor. Geliştirdiği tüm projelerde öncelikli amaç ise çocuklara güzel yarınlar bırakmak amacıyla mavi ve yeşille iç içe doğal 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ÇAYYOLU'NDA PRESTİJLİ YAŞAM RÜZGARLARI ESİYOR 


manzaralı, huzur dolu bir yaşam Wdeder yepyeni bir proje yükseliyor: Wind Ankara. 
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nkara'nın dikkat çekici lokasyonlarından birisi olan Çayyolu'nda hızla büyüyen Wind Ankara, keyif dolu ve konforlu bir yaşam imkânı sunuyor. Wind Ankara Yöne- 


tim Kurulu Başkanı Bünyamin Gelgeç projeyi, “Konfor sağlayacak, mimari ve iç mimari anlamında her türlü unsur projeye entegre edildi. Botanik alan, özel fitness alanı, sauna ve jakuzi olanakları ile huzur tam anlamıyla yaşanır kılınıyor.” diye anlattı. 


Arazi içerisinde merkezde yer alan yeşil alanın ön planda tutulduğu ortak kullanım alanlarının yanı sıra her konutun kendisine ait olan botanik bahçe imkânının da sunulduğu projede 14 adet 642 tam müstakil villalar bulunuyor. Bodrum katında yer alan dinlenme alanları, zemin katında bulunan 


yaşam alanları ile en ince ayrıntısına ka- 


dar düşünülen mimaride tüm araziye hakim 


ve özel teraslı ebeveyn süiti bulunuyor. Altı araca kadar özel otopark alanı sağlanan tam müstakil villalarda ve diğer alanlarda otopark alanları site içi görselliğe dahil olmayacak şekilde yer altında konumlandırı - lıyor. 


“Kulede her katta tek daire bulunuyor diyen Gelgeç, “Geniş yönden ortak alana hakim manzaraya açılan salonu, kendi içerisinde ayrı bir yaşam alanı barındıran mutfağı, tümü özel banyoya sahip yatak odaları ve servis alanları ile eksiksiz bir konut planı olarak ortaya konuluyor.” dedi. Gelgeç, kule - de her daire için dört araçlık otopark alanı - nın olduğunu da sözlerine ekledi. 
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Proje dahilindeki tam müstakil villaların sakinlerine altı, daire sakinlerine de dört araca kadar özel otopark alanı sağlanıyor. 
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Wind Ankara'da sessizliğe ve estetiğe özellikle dikkat edilmiş. Bu amaçla otopark alanları site içi görselliğe dahil olmayacak ve gürültüyü engelleyecek şekilde yer altında konumlandırılmış. 


iye 


Sirer 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bulunuyor. 
Ataköy'de yükselen proje bu özelliğiyle sakinleri için şehrin içinde bir vaha görevi görüyor. 
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DATİ Holding, iki milyar dolar yatırımla hayata geçirdiği İstanbul Turizm Merkezi bünyesinde yer alan süper lüks rezidans etabında sınırlı sayıdaki ünite için ön talep toplamaya başladı. Ataköy Marina Park Residence 99'da lansman öncesi kampanya dahilinde sadece 29 ünite, 836 bin dolardan başlayan, yüzde 20 avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. 
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ahil kültürünün İstanbul'daki son 

ama en etkileyici noktası Ataköy'de 

denize sıfır bir konumda yükselen, 

aynı zamanda Türkiye'nin en büyük mega yat limanının içinde yer alan Ataköy Marina Park Residence 99'da ön talep dönemi başladı. 141'den, 441'e kadar farklı metrekarelerde daire seçenekleriyle 99 adet süper lüks üniteden oluşan projenin en önemli etabı Ataköy Marina Park Residence 99, sunduğu konfor ve prestijli yaşamla dikkat çekiyor. 


Mega yat limanı ve marina ayrıcalığı 

Ataköy Marina Park Residence 99'da her biri 
panoramik deniz ve marina manzaralı, 69 
farklı tipte ünite bulunuyor. Yeşil ve mavi- 


nin içerisinde her evin kendine ait bahçe ve teraslarının bulunduğu yaşam alanları, hem şehrin merkezinde olma ayrıcalığı sunuyor, hem de şehirden uzaktaymış hissi yaşatıyor. Deniz ve Adalar manzarasına sahip üniteleri, sıcak, samimi dekorasyonuve eşsiz manzarası ile dikkat çeken proje, prestij ve konforu bir arada sunuyor. 


Tekne sahiplerinin ilgi odağında 

İstanbul Turizm Merkezi'nin en seçkin rezidansından konut satın alan ve teknesi olanlar, Türkiye'nin en büyük Mega Yat Limanı'nın sunduğu imkanlardan da ayrıcalıklı yararlanma fırsatı elde edecek. Tekne sahibi rezidans sakinleri, keyifli bir Boğaz veya Adalar turunun ardından Mega Yat Limanı'na teknelerini kolaylıkla bıra- 


kıp, evlerine rahatlıkla ulaşabilecekler. 


Lansman öncesi avantajlı fiyatlar İstanbul'un en değerli arazisinde geliştirilen Ataköy Marina Park Residence 99'da, ilk etap- ta farklı metrekarelerde 29 ünite, lansman öncesi yüzde 20 fiyat avantajıyla 836 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 


4 


YÜKSEK PRİM 
VADEDİYOR 


Ataköy Marina Park Residence 99, marina ve mega yat limanı, 5 yıldızlı oteller ve birbirinden ünlü yerli 

ve yabancı markaların yer aldığı alışveriş merkezinin hemen yanı başında konumlanıyor. Bu özelliğiyle proje, kısa sürede ciddi prim 


kazandırmayı vadediyor. 
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Projede her ihtiyaç ve isteğe yanıt verebilecek 
69 farklı tipte, 1*1'den 4 *1'e kadar değişik : 


Iternatiflerle 99 lüks rezidans bulunuyor. 
ana, 


YAŞAMI 
KOLAYLAŞTIRIYOR 


Tarihi İstanbul yarımadasına, iki 


kıtayı denizin altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'ne ve Atatürk Havalimanı'na yakınlığıyla öne çıkan proje; kendi deniz otobüsü iskelesi ve metro istasyonu ile tüm ulaşım ağlarının omurgasında yer alıyor. Ataköy Marina Park Residence 
99 gerek yatırımcılara, gerekse mavi 
ile yeşilin iç içe geçtiği benzersiz 

bir yaşam arzulayanlara kaçırılmaz fırsatlar sunarken, konumuyla yaşamı da kolaylaştırıyor. 
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Gayrimenkul sektöründe güçlü bir 
" marka inşa etmek 


Gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisinin kalkındırıcı güçlerinin başında geliyor. Makroekonomi açısından taşıdığı önem ve çok sayıda alt sektöre ivme kazandırmakla birlikte istihdam üzerindeki etkileri de yadsınamaz durumda. Gayrimenkul sektörü, ekonomiye kazandırdığı katma değerin yanı sıra sürdürülebilir bir gelecek inşa 


tmenin de temellerinin atıldığı sektörlerin başında geliyor. 
Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için sektördeki gelişim sıra- 


sında kentlerin büyüme hızı ve enerji verimliliğinin üzerinde önemle 


durulmalı ve doğal kaynaklar üzerindeki kayıpları azaltan faaliyetler değerlendirilmeli. Sektör sadece yapının üretiminden sorumlu ola- 


rak değil çevreyle dost, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci ile 


hareket eden sosyal yaşama, toplumsal yapıyı doğrudan etkileyen, saydam ve sürdürülebilir üretimi üstlenen bir misyon da edinmeli. 
Türkiye'de gayrimenkul sektörü; küreselleşen ekonomi, yasal dü- 


zenlemeler;yeni finansal ortaklıklar, global piyasa değerlendirme- 


eri, satış yöntemleri, teknolojik olanakları, uluslararası arenalarda yer alma çabaları, sektörün gelişimine ilişkin düzenlenen zirve & 


elilelliğelidinneld”de onferanslar ve iletişim faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda , li önemli bir yapılaşma ve markalaşma sürecinden geçmekte. 
Inşa etmek ve Ekonomik gelişimde söz sahibi olmak isteyen gayrimenkul sektörü 


de bu süreçte değişen tüketici ihtiyaç ve taleplerine cevap verebil- 


sürdürülebilir kılmak ve markalaşma yolunda gereken yatırımları yapmaya hazır olmalı. 
, 


mek, rekabet yoğunluklu sektörde ayrışabilmek için kurumsallaşma 


Erkek egemen bir sektör olarak tanımlanan gayrimenkul sektörü - stratejinin nün yenilenen yüzünde ve kurumsallaşma sürecinde ise kadın çalışanlar baskın olarak devreye giriyor. Geçtiğimiz günlerde sektörün 


kurgulanması 


V Ianması 
S uygu a a Bu platformun çalışmaları kapsamında hazırlanan ve Türkiye'de ilk 


elaileleniintele uzun ez yapılan Gayrimenkulde Kadın Araştırması'na göre, ürünün tasarımı, projenin geliştirilmesi, yönetilmesi, markanın iletişimi, ku- 


profesyonel isimlerinin bir araya gelerek oluşturduğu Gayrimenkul - 


de Kadın Liderler Platformu da bunun en güzel örneklerinden biri. 


bir SU reÇç. umun satış pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve itibar yöne - 


timinde etkin olan eğitim düzeyi yüksek olan kadınlar, karar alınan 


masalarda oturmak ve liderlik üstlenmek isteyen bir profil çiziyor. 
Güçlü bir marka inşa etmek ve sürdürülebilir kılmak, stratejinin kurgulanması ve uygulanması anlamında uzun bir süreç. Bu süreçte 


gerekli adımları atmak, efektif rol dağılımı ve görev tanımları yapmak, sektörü bir adım daha ileriye götürmek için büyük önem taşı- 


yor ve karar alıcılara önemli bir sorumluluk yüklüyor. 


Hal İçip 
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YAPI | PARKE 


“DEKORASYONUN 
ARKA PLANI: 
PARKELER 


AGT Parke 
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Evinize alacağınız tüm ürünlerin, tüm dekorasyonun iki arka planı vardır: Duvar boyası ve parkeler. Bu iki yüzeyin rengi, dokusu yaşam alanınızın tüm görünümünü değiştirebilir. Peki 

parke seçiminde nelere dikkat etmek gerekir? 
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. ÇABUK SIKILANLARA, 
AÇIK RENK PARKELER 


Eğer mobilyalarınızı sık 
“sık değiştirenlerdenseniz, 
“ tercihinizi açık renklerden yana 
| “ kullanabilirsiniz. Özellikle beyaz, 
açık gri ya da açık bal rengi parkeler çoğu renkle ve tarzla uyum sağladığı için size dekorasyon değişiminde sorun çıkarmayacaktır. | 


ii 


arklı Parke değişimi, evinizin dekorasyonunu baştan aşağı değiştirebilr. Günümüzde ithal ve yerli üretim 

çok sayıda kaliteli parke incelemek, karşılaştırarak seçim yapmak mümkün. 
Ancak bunca çeşit arasında karar vermek zor olabiliyor. 


İnce eleyip sık dokuyun 

Öncelikle şunu unutmamak gerek, parke, dekorasyon dahilinde kısa süreli aralıklarla değiştirilebilecek bir malzeme değil. Bir kere yaptırdıktan sonra uzun yıllar kullanmayı düşüneceğiniz bu ürünleri seçerken ince eleyip sık dokumak şart. Mevcut dekorasyonu, yaşam alanının kullanım amacını ve özellikle temizlik kaygınızı göz önünde tutarak doğru bir seçim yapabilirsiniz. 


Koyu renkte temizlik ciddi bir sorun 

Özellikle koyu renk parkelerden hem tozu ve kiri çabuk belli etmesi hem de zamanla solması sebebiyle kaçınılıyor. İkinci zorluğu, kaliteli bir ürün seçerek aşabilecek olsanız da özellikle temizlik sorunu ciddi bir handikap olarak öne çıkıyor. Koyu renk tut- 


kusu olanların, bunu göz önünde tutması şart. Ancak ferah, yüksek tavanlı ve geniş evlerde koyu renk parke tercih edilebiliyor. 


Zıt renklere yönelin 

İç mimarlar parke seçiminde mevcut dekorasyona mümkün olduğunca zıt renkte bir parke seçilmesini öneriyor. Böylece mobilyalar kendini daha iyi gösteriyor; ev sıradan ve boğucu bir görünümden kurtulmuş oluyor. Daha dar yaşam alanlarında özellikle açık renk parkeler tercih edilmesi öneriliyor. 


Yaşam alanına uygun seçimler yapmalı Parke seçiminde ürünün hangi odada kullanılacağı elbette çok önemli. Uzun yıllardır revaçta olan suya ve ısıya dayanıklı parkeler özellikle banyo ve mutfaklarda tercih ediliyor. Geçmiş yıllarda, yine bu iki yaşam alanında temizliği kolay, hijyen sağlayan malzemeler tercih edilse de bugün artık salonlarda bile antibakteriyel özelliğe sahip parkeler kendini gösteriyor. Özellikle küçük yaşta çocukların yaşadığı evlerde bu tip parkelerin tercih edilmesi öneriliyor. 


AVRUPA'NIN EN İYİLERİ 
TURKIYE DE 


Mobilya ve 

mutfak alanındaki uzmanlığından sonra, duvar kağıdı ve banyo alanında yatırımlar yapan italdeko, şimdi de Avrupanın eniyi parke firmalarıyla el sıkıştı. 


vrupa, toprak kalitesi ve yağış 

oranı dengesi ile en kaliteli ahşaba sahip. Bugün tüm dünyada 

yaygınlaşmış parke modasının kaynağı da Avrupa. Venedikli sandal ustalarının evlerinin yerlerini de, sandallarda kullandıkları parkelerle döşemesiyle başla - yan bu kültür, yıllar içerisinde ihtiyaçtan çok görselliğe dönüşmeye başladı. Tam da bu noktada Orta Çağ Avrupası markalaşmanın önemini kavrayıp, gücünü tüm dünyada hissettirdi. 


Tecrübe pekiştirildi 

Kurulduğu günden bugüne sadece Avrupa'dan ithal ettiği markaları satan italdeko, bugüne dek ülkemize başta mobilya olmak üzere pek çok sektörde dünyanın en kaliteli ürünlerini getiriyordu. Tecrübesi ve gücünü parke ile pekiştirmeye başlayan firma, Av- 


rupa'nın en iyi parke firmalarıyla el sıkıştı ve portföyüne birbirinden şık ürünler kazandırdı. Sahip olduğu markalarla her geçen gün büyüyen italdeko, evinizi baştan aşağı dekore edebilecek birikim ve güce sahip durumda. 


DÜNYACA ÜNLÜ 
MARKALAR 


italdeko'nun ürün portföyüne eklenen, Mafi, Labor Legno, Berti, Diesel with Berti ve Triveneta Parchetti gibi ünlü markalara ait parke modelleri, evlere Avrupa'nın modem dokunuşlarını taşıyor. 
Ayrıntılı bilgi için, internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz. 
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Hanna Home'un özel . 
koleksiyon parkeleriyle 5 
doğanın dokunuşu : di 
LK zın 


e ai 


YENİLİKÇİ 
ÜRÜNLER, 
TRENDLERİ 
BELİRLİYOR 


Parke sektörünün ana markaları Hoorpan 

ile Artflooru daha da yukarı seviyeye taşımayı amaçlayan Kastamonu 
Entegre, ileri teknoloji ile üretilen ve estetik görünümleriyle ön plana çıkan markalarına bir yenisini ekliyor; 
Boutigue. 

talyan Laminat parke üretiminde Av- 


rupa'nın en büyük 5 üreticisinden biri olan Kastamonu Entegre'nin yeni parke 


ii 


miş dairelere kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. 


serisi Boutigue, konforu, kaliteyi, kaıcılığı ve estetiği bir arada sunuyor. Rivera, 


Hijyen* özelliğiyle öne çıkıyor 


Kastamonu 


Entegre Marka ve Kurumsal 


Lorenzo, Picasso, 


Dali, 


Da Vinci, Acapulco, 


İletişi 


m Müdürü Naci Güngör, 


Boutigue 


Goya olmak üzere yedi üründen oluşan seri, isimlerini dünyaca ünlü sanatçılardan alıyor. 


Geniş bir kullanım alanına sahip 

Uzun ömürlü yüzeylere yönelik, ileri teknooji ile üretilen Boutigue serisi, mekanlara alışılmışın dışında bir estetik kazandırıyor. 
Bu seri aynı zamanda antibakteriyel oluşu ile özellikle yüksek hijyen gerektiren kreş ve 


serisinin en önemli özelliğinin antibakteri- 


yel o 


uşu ile yaşam alanlarına hijyen getir- 


diğini belirterek şunları söyledi: 


"Dün 


yanın 


en büyük parke üreticilerinden biri olarak, 


kledik. 


iddiaı ürünlerimize bir yenisini e 


miz için sağlıklı alanlar yaratıyoruz. E Laboratuvarı nda yapılan testler son 


Boutigue serisi ile yaşam alanlarına sadece yeni bir tarz katmakla kalmıyor, sevdikleri- 


koteks ucun- 


sağlık kurul gibi yüksek 


uşlarından, restaurant, cafe, otel rafikli alanlar ile modem döşen- 


da, Hijyent özelliğine sahip Boutigue serisi üzerinde, 24 saat içerisinde görülmesi 


beklenen bakteriyel aktivitenin yüzde 99,9 a kadar engellendiği ispatlanmıştır." 


AHŞABIN DOĞALLIĞI 
İÇ MEKANLARDA 


Kastamonu Entegre'nin, ahşabın doğallığını mekanlara yansıtan laminat parke ürünleri, kentsel yaşam, yoğun tempo ve bunların beraberinde getirdiği yaşam taleplerine yönelik tüketicinin tercihlerine cevap veren, yalın, 


kullanışlı, estetik, kaliteli tasarımları ve renkleriyle ön plana çıkıyor. 


YAPI | PARKE 


GOLDEN SERİSİYLE ZEMİNE 
RUH KATIYORLAR 


sektörün yenilikçi 

ve dinamık firması 
Vezirköprü Orman 
Ürünleri Grubu markası olan 

Peli Parke, Golden serisi yle çıtayı daha da yükseltiyor. 


oğal hayatı zarafetle zemine yayan Peli Parke, Golden Serisi'yle 

ürün yelpazesini daha da genişletiyor. Üzerinden mevsimler geçmiş, mis gibi bahar yağmulrlarını içine çekmiş ahşap görüntüsüne sahip olan koleksiyon, döşendiği mekana doğanın ruhunu da katıyor. 


Basit uygulama, kolay kullanım 

Klasik kahverenginin yanı sıra beyaz, gri tonları ve antik çam renklerine sahip olan Golden Serisi'nin en önemli özelliği kolay döşenmesi ve kolay temizlenmesi, standart ölçüsü ve 4 tarafına açılmış mikro derz paneller sayesinde net görüntüyü size daha çok hissettiriyor. 

Koleksiyon banyo haricinde bütün iç mekanlarda kullanılıyor. 
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TURANLAR GRUP 
KIMDIR? 

1953 yılında Hasan, Fuat ve Nihat 
Turan kardeşler tarafından kurulan; orman endüstrisi, kâğıt, gıda 

ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren bir şirketler grubu olan Turanlar Grup, üç ayrı fabrikada Üretime devam ediyor. Vezirköprü Fabrikası ise üretim konusunda 


firmanın lokomotifi konumunda. 
1996 yılında yapılan özelleştirmeyle 
alınan fabrika, 100 milyon Avro'yu aşan bir öz sermaye yatırımıyla Peli Parguet ve Peli Paper markalarının üretimini gerçekleştiriyor. 


NN 


Sem göllections portföyünden IPF Parguet, ilgi © çekici model ve renkteki parkeleriyle dekorasyonu zeminden başlatıyor. Artık ıslakamö&kanlar dahil evin her köşesi için tercih sebebi olan ahşap parkeler, natüralizm trendinin yükselişinden destek alarak, model, boyuk ve renk çeşitliliğini daha da arttırıyor. 
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Yenilikçi ürünleriyle dıkkat çeken 
Novawood'un 


parke koleksiyonları, dekorasyonda doğal bir şıklık arayanlara hitap ediyor. Doğadan ilham alan marka tüketiciye; 
şık, estetik ve dayanıklı 


ürünler sunuyor. 


AHŞABIN DOĞALLIĞI 
EVLERLE BULUŞUYOR 


oğal Yaz aylarının yaklaşmasıy - la birlikte evlerdeki tadilatlar ve dekorasyon çalışmaları da hızını artırıyor. Evlerinde doğal ve sağlıklı bir ürün olan ahşabı kullanmak isteyen - ler ise her tarz için farklı altematiflere sahip olan parke seçeneklerini değerlendiriyor. 
Uyum ve estetik konusunda doğadan ilham alan Novawood, geniş seçeneğe sahip parke koleksiyonuyla evlere farklı bir hava katıyor. 


Doğanın sıcaklık veren izleri 

zeminle buluşuyor 

Novawood, ahşabın kendine has doğal güzeliğini ve geleneksel yapısını günümüz trendlerine uygun koleksiyonlara dönüştürüyor. Markanın parke koleksiyonu; yatak odasından salona, mutfaktan çocuk odasına 


kadar evin her alanında güvenle kullanılabiyor. 

Novawood, sağlamlık ve dayanıklılık ilkesi ile doğal ahşap görünümünü ve konforunu yaşatırken, zengin renk ve desenleri ile her stile uygun alternatifler sunuyor. 


Sıcak, doğal ve romantik yaşam alanları ovawood; Masif, Lamine ve Elegant Parke çeşitleriyle evlere farklı bir hava katıyor. Klasikten vazgeçmeyenlerin tercihi Meşe Masif Parke çeşitleri, birçok farklı renk ve yüzey işemleri ile öne çıkıyor. Koyu kahveden açık kahveye, grinin tonlarından beje uzanan birçok renk altematifini koleksiyonunda buuşturuyor. Meşe Masif Parke'nin kendisine has görünümü ve dokusu mekanlara apayrı bir hava katıyor. 
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İSTER STANDART, 
İSTER KİŞİYE ÖZEL 


Elegant parke koleksiyonu ise geometrik şekillerinin yanı sıra kendine has yüzey bitişleri ve renk alternatifleri ile yaşam alanlarını farklı bir tasarım anlayışı ile dönüştürmek için birebir. Ahşap ile yapılabileceği düşünülemeyen desenlerin gerçekleştirileceği bu 


koleksiyonda standart ürünlerin yanı sıra özel butik desenler de üretiliyor. 
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